
Eerste paasdag 

 

Welkom 

 

Marturia zingt ‘Van hart tot hart’ 

 
Ik zie je zo vaak, vluchtig en snel. 
We groeten en praten, we snappen het wel: 
het weer en het werk, vooral niet te diep; 
even gauw vertellen hoe die afspraak verliep. 
Zijn we tot meer in staat? Ja, we weten heel goed waar het echt om gaat! 
Refr: 
Laten we elkaar ontmoeten, maar dan wel van hart tot hart! 
Een band is meer dan elkaar begroeten;  
geef liefde de ruimte, maak een nieuwe start.  
Laten we elkaar ontmoeten, maar alleen van hart tot hart. 
 
Wat Jezus ons zegt, helder en puur 
geeft aan dat ontmoeting voor langere duur 
alleen kan bestaan en echt waarde heeft,  
als je openhartig uit Zijn liefde leeft. 
Kost het geduld en tijd? Ja de opbrengst is groot en geeft zekerheid. 
Refr: Laten we elkaar…. 
Zeg eens eerlijk: je voelt je toch het meest voldaan,  
als ontmoeten verder dan beleefd bezoeken is gegaan? 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

 

Marturia zingt ‘Evidence of grace’ 

 

Kyriëgebed 

 

Lied 645: 1,2,5,6 
 

Liturgische schikking  

 

Marturia zingt ‘I don’t know how to love Him’ 

 

Lezing: Joh. 20: 1-18 

 

Lied 637 
 

Lezing: Jes. 51: 9-11 

 

Marturia zingt ‘The journey of faith’ 

 

Overdenking 

 

Lied 608 

 

Dankgebed en voorbeden  



 

Marturia zingt ‘I have a dream’ 

 

Herinnering aan de collecte 

 

Marturia zingt ‘I will give thanks’ 

 

Slotlied: Lied 634 

 

Zegen  


